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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 375 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Blijf rustig in je eigen waarheid 

“Wanneer je de pure waarheid spreekt, eenvoudig geformuleerd zodat men het kan begrijpen ‐ want 

ook daar moet je weer je woorden in kiezen, om je aan te passen aan de mens die voor je staat ‐ dan 

komt er een steeds grotere vreugde in je hart en zie je dat je ook het pad effent voor anderen.  

Je hoeft natuurlijk nooit alles tot uitdrukking te brengen, want dat kan je niet, maar je moet wel die 

zuiverheid opbrengen in iedere zin en in ieder woord dat je zegt. Want de strijd mag dan al groot zijn, 

als je eerlijk bent en deze eerlijkheid toont, zal je ook wel de weg vinden naar het hart van de ander. 

En vroeg of  laat  ‐ al  is het dan  in een ander  leven  ‐ ontdek  je dat  je werkelijk broer en zus bent. Je 

grootste vijand kan van  idee veranderen, kan van stemming veranderen en kan  in zichzelf beginnen 

te  geloven.  En wanneer  jij  in  jezelf  staat  en die  vijand begint ook  in  zichzelf  te  staan, dan  kan  je  

elkaar ontmoeten.  

Het is altijd een krachtig iets wanneer je mensen ontmoet die van een ander standpunt zijn en die jou 

voor uitdagingen stellen. Daar zit een zekere kracht  in en  jij moet de kracht  in  jezelf kunnen vinden 

op het moment dat je uitgedaagd wordt. Je moet dus proberen om rustig  in je eigen  leven te staan 

met je eigen waarheid en jouw confronterende waarheid niet weg te stoppen voor de ander. Je moet 

daar niet van wijken, maar je moet er wel rustig in zijn.  

Probeer niemand te overtuigen van  jouw gelijk. Zeg gewoon de pure waarheid voor  jezelf en als de 

ander het kan begrijpen,  zoveel  te beter. Vroeg of  laat kom  je  toch  samen, want de waarheid die 

gezaaid is gaat haar weg en het is zo dat de mens rechtgezet wordt.” 

     Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis” 

 (uit hoofdstuk 17: ‘Samenwerken in dienstbaarheid’) © Mayil.com 
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